
	
	

Waar	wil	je	met	voldoening	op	terug	
kunnen	kijken,	als	je	straks	70	–	80	bent?	

	
“We	hebben	het	meeste	spijt	van	kansen	die	we	

hebben	laten	liggen...”	
		

Heb	jij	al	het	mogelijke	al	uit	je	leven	gehaald?	
	

• Welke	verlangens	houden	je	wakker?	
• Met	wie	zou	je	een	jaartje	willen	ruilen	

en	waarom?	
• Als	je	nog	5	jaar	te	leven	had,	wat	zou	je	

dan	nog	écht	meegemaakt	willen	
hebben?		

• Hoe	bereik	je	dat	je	lekker	in	je	vel	zit?	
• Ben	je	45+	en	verdient	jouw	bestaan	een	

upgrade?	
• Wil	je	exact	weten	hoe	je	een	doel	

bedenkt,	succesvol	vormgeeft	en	haalt?	
		
“Ik	had	hulp	nodig	van	een	deskundige	hulpverlener	en	kwam	bij	
Deirdre	Bouwman	terecht.	
Hoe	ik	me	voelde	bij	de	eerste	en	de	laatste	sessie	is	een	wereld	
van	verschil.	
Ik	begon	als	persoon	die	zich	niet	meer	gelukkig	voelde	en	niet	
meer	enthousiast	kon	zijn.	
Ik	wilde	gelukkig	zijn	en	me	vrij	voelen	in	mijn	hoofd.	
Mijn	relatie	gaf	me	geen	voldoening	en	voelde	me	opgesloten.	

Door	gesprekken	over	hoe	je	dingen	zegt	en	toepast	in	het	
dagelijkse	leven,	hebben	mij	inzicht	gegeven,	hoeveel	invloed	dat	
heeft	op	je	brein.	
Je	kan	jezelf	dus	behoorlijk	naar	beneden	halen,	als	je	niet	oppast.	
Er	ging	een	wereld	voor	me	open	om	dit	te	ervaren.	
Door	de	geleerde	dingen/methodes	toe	te	passen	in	mijn	leven,	
voel	ik	me	vrij,	gelukkig	en	ben	ik	weer	enthousiast.”	F.H.	

	
DE	LEVENSLOOPSTYLIST 

	
Er	zijn	vele	wegen	die	naar	Rome	leiden...	
Deze	cursus	is	daar	één	van.	Zij	is	reeds	
beproefd,	bewezen,	succesvol,	motiverend,	
duurzaam,	liefdevol,	confronterend,	
verrassend	én	bovenal	ervaren	als	
levensvoldoening	gevend	door	vele	cliënten.	
	
Ieder	mens	doorleeft	ervaringen	die	je	leven	
raken	en	vormen.	Sommige	daarvan	zijn	blij	
en	anderen	pijnlijk.		De	pijnlijke	ervaringen	
veroorzaken	meestal	(onbewust)	een	ineen	
krimping	op	allerlei	lagen	in	hoofd,	lichaam	
en	hart.	Een	natuurlijke	reactie.	Echter	alles	
wat	samentrekt	kan	ook	weer	openbreken	
en	het	openbreken,	met	de	juiste	inzichten	
en	tools,	is	een	wonderbaarlijk	mooi	proces.	
Het	stelt	je	in	staat	om	jouw	potentieel		van	
talenten	en	wensen	(weer)	te	activeren	en	
om	te	zetten	in	plannen	met	resultaten.	De	
noodzakelijke	wijsheid	heb	je	allemaal	zelf	in	
pacht.	Deze	wijsheid	weer	naar	de	
oppervlakte	brengen,	je	intuïtie	weer	de	
plek	geven	die	deze	verdiend	en	weer	blij	

gezonde	keuzes	maken	is	waar	deze	cursus	
jou	in	begeleid.		
	
Wanneer	je	ontdekt	welke	rol	je	gedachten,	
je	woorden	hebben	in	dit	proces...	Wanneer	
je	op	een	heldere	manier	de	boodschappen	
van	je	emoties	leert	vertalen...	Wanneer	je	
praktisch	overzicht	krijgt	over	alle	aspecten	
van	je	leven	die	er	toe	doen...	dan	zal	je	de	
ware	betekenis	van	VRIJHEID	in	je	leven	
gaan	ervaren.	De	Vrijheid,	vreugde	en	groei	
met	helemaal	100%	je	authentieke	zelf	zijn.	
	
Deirdre	Bouwman	(MBA)	heeft	een	
achtergrond	als	gediplomeerd	en	erkend	
loopbaancoach	en	neemt	haar	
ervaringsexpertise	op	het	gebied	van	
(huiselijk)	geluk	mee	om	groepstrainingen	te	
ontwikkelen,	workshops	te	geven,	1:1	
coaching	te	verzorgen,	blogs	te	schrijven	en	
lezingen	te	geven.	Haar	persoonlijke	
ervaringen	met	misbruik,	geweld,	
verslavingen,	depressies	en		destructieve	
relaties,	waren	onderdeel	van	haar	
levensschool.	Mede	hierdoor	is	zij	gaan	
onderzoeken	en	heeft	zij	haar	weg	naar	
Rome	gevonden.	Zij-aan-zij	begeleidt	
Deirdre	personen	in	de	stappen	die	nodig	
zijn	om	(weer)	vrijheid,	groei	en	vreugde	te	
ervaren	in	werk	en	privé.	Naast	loopbaan	



Cursus HVU: Als je straks 70/80 bent waar wil je dan met voldoening op terugkijken in je leven? Start 1 oktober 2019 

professional	is	zij	life-coach,	Graduate	in	The	
Work	van	Byron	Katie,	en	trainer	in	
ervaringsdeskundigheid.	
	
Je	kunt	bij	Deirdre	terecht	voor:	

• 1:1	coaching/begeleiding	
• Groepstrainingen	
• Lezingen	
• Workshops	
• Blogs/interviews	
• Cursussen	

	
Voor	privé	1:1	coaching	kunnen	45+	
momenteel	gebruik	maken	van	de	loopbaan	
ontwikkel	advies	subsidieregeling,	
verlenging	voor	alle	beroepsgroepen	van		
€	600,-	.	Kijk	voor	meer	informatie	op	
www.deirdrebouwman.nl	
	
DE	CURSUS	AAN	DE	HELDERSE	
VOLKSUNIVERSITEIT	–	1	oktober	2019		
	
Vraag	je	je	wel	eens	af	waarom	bij	de	één	
alle	voornemens	uitkomen	en	waarom	de	
ander	de	ene	tegenslag	na	de	andere	te	
verduren	krijgt?	Of	waarom	het	zo	lastig	is	
om	uit	oude	patronen	te	stappen	en	nieuwe	
wegen	in	te	slaan?	
	

Tijdens	de	cursus	bij	de	HVU	–	“Als	je	straks	
70/80,	waar	wil	je	dan	met	voldoening	op	
terugkijken	in	je	leven?”	krijg	je	onder	
deskundige	begeleiding	alle	noodzakelijke	
inzichten	om	op	emotioneel-,	relatie-,	werk-,	
en/of	sociaalvlak	een	wens	te	
verwezenlijken	of	een	kwestie	op	te	lossen.	
	
Patronen	en	overtuigingen	die	je	
tegenhouden	komen	naar	voren	en	worden	
getransformeerd.	Energielekken,	ongezonde	
gewoontes,	beren	op	de	weg	en	irritaties	
zijn	o.m.	de	ingangen	om	jouw	natuurlijke	
FLOW	met	het	leven	en	je	persoonlijke	doel	
te	herstellen.	
	
Wanneer	jouw	energie	weer	stroomt,	
(her)ontdek	je	ook	de	creativiteit	om	nieuwe	
doelen	te	vinden,	voeden	en	verwezenlijken!	
	
Hoe	gaan	we	dit	bereiken?		
In	7	sessies	van	3	uur	doorgrond	je	onder	
meer:	

• De	functie/betekenis	van	emoties,		
• De	werking	van	ons	brein,		
• De	kracht	van	gedachten	en	

woorden,		
• Doorloop	je	Het	Levenswiel,	
• Gebruiken	we	o.a.	de	kwadranten	

van	Ofman	voor	inzicht	in	

kwaliteiten,	valkuilen,	uitdagingen	en	
allergieën,	en		

• Stellen	we	jouw	persoonlijke	doel	
met	5	parameters	(subdoelen)	voor	
deze	cursus.	

	
Om	goed	overzicht	te	houden	en	praktisch	
aan	de	slag	te	gaan,	werken	we	met	een	
speciaal	voor	deze	cursus	ontworpen	
werkboek.	Je	krijgt	deze	zowel	op	papier	als	
digitaal.	Voor	optimaal	resultaat	doe	je	de	
dagelijkse	oefeningen	uit	het	werkboek.	Je	
ontvangt	ook	een	eigen-wijs	leesboek	welke	
geheel	op	eigen	tempo	doorgelezen	mag	
worden.	Dit	boekje	heeft	een	waardevol	
bewustzijnsverruimend	effect.		
	
Op	de	fijne	locatie,	School	7,	komen	we	
vanaf	1	oktober	7	keer	samen.	Er	is	bewust	
gekozen	voor	werken	in	de	ochtend	om	alle	
materie	met	een	fris	hoofd	te	kunnen	
opnemen.	Voorbeelden	vanuit	persoonlijke	
bloopers	neem	ik	mee	–	die	maken	mij	
humaan	–	daarin	herken	je	jezelf	–	dan	
ontstaat	openheid	–	en	kunnen		we	de	
diepte	in	–	dan	begint	de	innerlijke	
transformatie	–	dan	groeien	we	met	elkaar.		
	
Live	the	life	you	love,	love	the	life	you	live	

	


